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De strijd en het verlangen

Toen ik nog beeldend kunstenaar was deelde ik een atelier met een dichter. ’s Morgens fietsten we er samen 

heen. De dichter wilde altijd een bandlengte voorsprong hebben. Als ik harder reed om gelijk met hem te komen, 

dan zette hij extra aan. Iedere ochtend eindigden we in een sprint. We besloten om nooit samen een boek te 

maken.

Toen ik dichter was werd ik gebeld door een bevriend kunstenaar. Hij had een schilderij gemaakt naar aanleiding 

van een van mijn gedichten. Ik ging naar zijn atelier, waar hij trots zijn doek liet zien. Hij vertelde over het 

gedicht en hoe hij dat had weten te verbeelden. 

‘Daar gaat mijn gedicht helemaal niet over’, sprak ik. 

‘Wil je verdomme wel van mijn gedicht afblijven,’ riep de kunstenaar boos. 

Het gedicht en het schilderij zijn nooit in een boek bij elkaar gekomen.

Vanaf het begin der tijden bespieden de dichter en de kunstenaar elkaar met argwaan. Eigenlijk wil de dichter 

beeldend kunstenaar zijn en de kunstenaar dichter. Hun band is gebaseerd op ontevredenheid en strijd. Over de 

onder- of bovenliggende partij. Over wat ze zijn. Wie ze zijn geworden. Soms maken ze samen een boek, zodat 

ze elkaar beter in de gaten kunnen houden. Beeld links, tekst rechts, of andersom. Soms door elkaar heen. 



Een enkele keer zijn taal en beeld verenigd in een enkele kunstenaar. Dat is zeldzaam. Nog zeldzamer is het als 

het tot een balans komt. Lucebert.

Ook samen in een boek blijven de dichter en de kunstenaar op hun hoede. De dichter is bang dat zijn inbreng uit 

louter onderschrift bestaat en de kunstenaar is bang dat hij slechts illustreert. De meest geslaagde boeken zijn 

boeken vol beeld en taal maar zonder illustraties en onderschriften. Die boeken zijn in balans. Die boeken zijn 

zeldzaam.

Een boek met poëzie en beeld is een weerslag van de strijd tussen de dichter en de kunstenaar. Een weergave van 

een wederzijds verlangen naar balans. Heel soms lukt het, en dan vibreert het boek in de handen van de lezer. 

Dat zijn goede boeken.

Dit is zo’n boek.

Bas Kwakman


